
Erik Ciesluk – Volvo’s

Erik verteld zelf zijn verhaal:
In 2009 kocht ik m’n eerste auto: een belastingvrije oldtimer op LPG leek mij ideaal; niet gehinderd door enige kennis of ervaring met oude auto’s. Er kwam in Hengelo, waar ik toen nog woonde, vlak om de hoek een Volvo Amazon op LPG te koop. Op de fiets er heen en de auto bekeken.
Hij zag er keurig uit, maar bleek achteraf vlak voor de verkoop opgelapt te zijn met kranten, papier-maché en wat verf. Omdat de auto gewoon aan straat stond en hard achteruit ging werd duidelijk dat er een keuze gemaakt moest worden: weg doen of houden.
Ik koos het laatste, en samen met m’n vriendin Daisy knappen we de auto op en van het één komt het ander. Bij de zoektocht naar een stukje plaatwerk kwam ik terug met een complete sloop-Amazon. Een tijdje later kwam er een Volvo 145 te koop, met defecte motor. Met de motor uit de sloop-Amazon zijn we naar de verkoper van de 145 gereden en hebben in een weekend de motor vervangen op z’n oprit, zodat de 145 op eigen kracht mee naar huis kon.
Met die 145 hebben we heel wat onderdelen verzameld, en er kwam nóg een Amazon te koop, met nog één dag APK en niet meer te redden volgens de eigenaar. Gekocht voor de onderdelen, maar de auto reed nog zo goed, dat we ook die weer opgeknapt hebben er nog diverse vakanties mee door Europa gereden hebben.
We proberen zoveel mogelijk zelf te doen, en dat vind ik ook het mooie van de hobby: het ene moment ben je aan het lassen en slijpen, het andere moment sta je gewoon te sleutelen of maak je de mooiste ritten; al dan niet met pech onderweg. Er is altijd wel wat te beleven met die oude wagens, en we komen altijd weer thuis.
Volledig origineel zijn de auto’s niet allemaal. Onze Volvo Duett (op de foto) hebben we voorzien van een camper-inrichting: niet veel ruimte, maar verder echt een ideale vakantie-wagen. De Volvo Amazon heb ik voorzien van een modern injectiesysteem, waarbij ontsteking en de hoeveelheid brandstof nauwkeurig in te stellen is met een laptop, omdat het kan. De vrij zeldzame Volvo PV60 uit 1949 houden we juist wel zo origineel mogelijk.
Nog een mooie kant van de hobby: bij de Volvo Klassieker Vereniging zit een hoop kennis en een hele hoop leuke mensen, en Hof Classics is inmiddels ook gegroeid tot een leuke enthousiaste club, waarbij ik hoop dat er in de toekomst ook weer mooie ritten en evenementen zullen volgen!
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